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Efeze 4.3-4

“De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je
uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te
leven. Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest.”

Opdracht:

Lees de Bijbeltekst hierboven.

In de Bijbel worden verschillende beelden gebruikt om uit te
leggen wie de Heilige Geest is en wat hij doet. In dit stuk uit de
Bijbel staat dat hij ons één maakt. Als een soort lijm eigenlijk:
lijm die mensen met elkaar verbindt.

Hier gaan we samen een mozaieken kruis maken.
Pak een scherf en kleur hem in met porseleinstiften zoals jij het
mooi vindt. Plak daarna de scherf op het kruis

De scherven zijn kapotte stukjes, die samen een heel mooi

nieuw kruis vormen. Zo is het ook met ons: wij hoeven niet
perfect te zijn om bij Jezus te horen.



